Jaarverslag van Stichting Help Nu! over de periode 30 augustus 2012 tot en met 31 december 2013

September 2012, kort na oprichting van Stichting Help Nu!, bezocht ik, voorzitter Toon Rammelt, de
te steunen projecten van Hosanna in Kumbakonam, Zuid-India. Voorzitter Immanuel Raja bracht mij
op 2 plekken waar kinderen vertrouwd worden gemaakt met de beginselen van onderwijs en met
leermiddelen. Deze kinderen leven in krotten en krijgen nauwelijks of geen stimulans om onderwijs
te volgen. Daarom zijn deze “eveningclasses” van groot belang.

Op 9 november vergaderde ons bestuur voor het eerst. Na een kennismakingsronde werd onder
meer besloten een bankrekening bij de Triodos bank te openen, de ANBI-status (dan zijn giften
aftrekbaar) aan te vragen en geen financiéle verplichtingen aan te gaan voordat er daartoe
voldoende middelen zijn. Een van de bestuursleden zal een voorlopige website met basisinformatie
maken.

In de eerste maanden van 2013 kregen wij een bankrekening en de ANBI-status. De middelen
worden gevormd door giften uit familie-, vrienden-, kennissenkring, ook uit Frankrijk waar een van
onze bestuursleden woont.

Tijdens de 2-de bestuursvergadering op 8 maart werd besloten onze steun te concentreren op de
“evening classes” in Kumbakonam en op een tweede project: juridische hulp aan onvermogenden,
zoals straatkinderen door Immanuel Raja, was een straatkind, is nu afgestudeerd advocaat.

Aan deze besluiten ging schriftelijke informatie door Hosanna vooraf. Via e-mail, telefoon is er
regelmatig contact. 9 april ging onze website de lucht in. Na nieuwe informatie door Hosanna maakte
Help Nu! Op 1 juni €500,- over voor de maanden mei en juni ten behoeve van de 2 te steunen
Hosanna-projecten: “evening classes” in Kumbakonam en “Legal support”, juridische bijstand, in
Chennai. Het is de bedoeling voorlopig elke 2 maanden €500,- (inclusief overmakingskosten) naar
Hosanna te sturen.

Op 14 september was de 3-de bestuursvergadering. |.Raja heeft in Kumbakonam een prijs ontvangen
voor zijn maatschappelijk werk, hulde! Roos stelt zich voor, vertelt over haar ontmoeting met |.Raja
en haar voornemen Hosanna steun te bieden. Door deze medewerking van Roos had eind 2013
Hosanna een nieuwe website en Help Nu! een opzet voor een nieuwe website. Wij gaan met goede
moed 2014 in, met dank aan allen die hulp gaven.



